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 BookCrossing in het kort
Wat is BookCrossing?

BookCrossing is een initiatief van en voor enthousiaste lezers uit de hele wereld. Boeken worden “in het wild” achtergelaten, zodat anderen ze kunnen lezen. www.BookCrossing.com is de website die dit alles mogelijk maakt.

Sinds wanneer bestaat het?

Idee: Maart 2001. Realisatie van de site: 17.04.2001. Tijdens de eerste 11 maanden kwamen er ongeveer 100 nieuwe leden per maand bij. In maart 2002 verscheen er een artikel over BookCrossing in “Book-Magazine”, wat meteen de aandacht van de media trok… met als resultaat, dat er nu per dag zo’n 300-tal nieuwe leden zich aanmelden.

Wie doet het?

De 1.472.908 BookCrossers die 9.411.032 boeken geregistreerd hebben (stand 21/12/2012) zijn van alle leeftijden en demografische categorieën. 

Waar doen ze het?

BookCrossing is over de hele wereld verspreid. Natuurlijk komen de meeste leden uit Amerika, maar ook in Europa worden het er steeds meer. Boeken kennen immers geen grenzen. 

Hoe werkt het?

BookCrossers registreren hun boeken op de site www.BookCrossing.com zodat ieder boek een uniek nummer (BCID) krijgt. Dit nummer wordt samen met een paar instructies op het boek geplakt. Iemand die zo’n boek vindt, kan dan aan de hand van het BCID op de site nakijken, vanwaar het komt, wie het allemaal gelezen heeft en zelf een “journal entry” schrijven, zodat anderen weten, dat het boek in goede handen is. Als de vinder het boek gelezen heeft, laat  hij het weer vrij, bijvoorbeeld in een café, in een treincoupé of waar dan ook, zolang anderen het maar kunnen vinden.

Waarom doen ze het?

BookCrossing combineert avontuur, onbaatzuchtigheid en literatuur in een éénmalige mix, wat boekenvreters onweerstaanbaar vinden. Verder kun je het als een gratis boekenclub zonder grenzen zien. Het vrijlaten van boeken zelf is de eigenlijke ervaring die BookCrossing uitmaakt! 

Mijn eigen boeken vrijlaten?

Ja! Welke boeken staan al jarenlang eenzaam en vergeten in je kast, in een doos op de zolder of in de kelder? Deze boeken registreren, je mening er over schrijven, het unieke BCID erop aanbrengen en dan vrijlaten. En zien hoe deze boeken de wereld veroveren. Als je je echter niet van je eigen boeken kunt scheiden, vraag het dan aan je vrienden of families of kijk eens rond op vlooienmarkten…

De Site: www.BookCrossing.com 
Momenteel is de site enkel in het Engels. Maar er is reeds een Nederlandstalig forum, waar Nederlandse en Belgische BookCrossers kunnen communiceren. De “dagboeken” van de vrijgelaten boeken worden principieel in de taal van het boek geschreven. De registratie is gratis en volstrekt veilig. De site respecteert je privacy en zal nooit je gegevens aan derden doorgeven. Op de site ben je enkel gekend d.m.v. een zelfgekozen screenname, zodat je e-mailadres nooit getoond wordt. 

Op de site kun je dan boeken registreren en een eigen uniek BCID geven, mededelen waar zulke boeken vrijgelaten worden (zodat andere BookCrossers op jacht kunnen gaan), kijken waar en wanneer boeken worden vrijgelaten (zodat je zelf op jacht kunt gaan), voor gevonden boeken een mededeling schrijven en deze dan weer vrijlaten.

Doe mee, het loont de moeite! 

Books just wanna be free…

(Deze tekst is een ruwe vertaling van de tekst gevonden op www.BookCrossing.com, met enkele persoonlijke uitbreidingen. Verspreid het zoveel mogelijk, want hoe meer BookCrossers er zijn, hoe meer boeken op reis kunnen gaan.)
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Support Sites:


www.bookcrossers.nl


www.bookcrossers.be

















4

